
Lezingen: Handelingen 2, 14.22-33; 1 Petrus 1, 17-21;  Lucas 24, 13-35. 

Spreken over geloofszaken is in onze tijd niet eenvoudig, maar niet

verdwenen. Niet eenvoudig, omdat voor velen geloof en kerk buiten

zicht zijn geraakt en als niet meer van onze tijd worden gezien. Toch is het

gesprek over geloof en kerk niet verdwenen. Dat blek uit de belangstelling

voor de bespreking van ‘het Kompas’ richting toekomstvisie van de kerk in

ons bisdom. De titel van het kompas: ‘Verbonden met elkaar in Christus’. In

Noord- Midden en Zuid-Limburg, waren telkens rond 150 mensen met elkaar in

gesprek in tegenwoordigheid van de bisschop. Eigentijds is dat de toekomstvisie

voorgelegd aan een breed publiek van geïnteresseerden. Woensdag j.l  waren

we voor Zuid-Limburg in Wittem bijeen. Ook van Wahlwiller waren er een aantal,

m.n. uit de parochieraad We waren met rond de 150 mensen. We werden 

ingedeeld in groepen van 8 die in een kring zaten. Iedere deelnemer kreeg 3

minuten de kans om zijn/haar mening over de brochure naar voren te brengen,

waarna het gesprek volgde over elkaars inbreng. Opvallend was/is hoe ieder

op een eigen manier de brochure gelezen had en geloof en kerk beleefde. De

een hield zich aan de voor hem waardevolle oude regels, de ander zocht juist

vernieuwing, voor weer een ander speelde de eigen levensgeschiedenis een

belangrijke rol in haar leven als gelovige; weer een ander was teleurgesteld, dat

haar inspanning door de pastoor niet overeenkomstig werd gewaardeerd. Men

waardeerde echter dat de toekomstvisie van het bisdom er wás

en breed besproken werd. etHDe bisschop vertelde dat de staf van het bisdom

bezig is met de vraag: hoe verder samen op weg, luisterend naar elkaar, elkaar

waarderend, op zoek naar wat de Geest van God ons in de huidige tijd te zeggen

heeft in de gesprekken met elkaar.                                                                          

Uit het Evangelie van vandaag blijkt dat het geloofsgesprek een belangrijke rol
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speelt in het contact van Jezus met zijn leerlingen. Hij heeft heel

wat geloofsgesprekken gevoerd met zijn leerlingen en telkens ging het over

zaken van levensbelang, over hoe menswaardig te leven. Vandaag het gesprek

van Jezus met twee van zijn leerlingen, twee van zijn fans. Zij waren in

Jeruzalem en hadden de gebeurtenissen, het gespannen klimaat in de stad

nadien. Ze voorzagen de mogelijke vervolging van Jezus’ leerlingen in de stad en

dachten: ‘wegwezen hier’. Ze vertrokken richting Emmaüs. Een vreemdeling

kwam hen achterop en voegde zich bij hen; natuurlijk was Jezus  vreemdeling,

want hij was de dood aan een kruis gestorven. Er deden

zich weliswaar geruchten voor dat Hij was opgestaan uit de dood, maar die

geruchten moesten nog maar eerst eens bevestigd worden voordat men erin zou

gaan geloven. Zo was de stemming van de twee toen Jezus zich als een

vreemdeling bij hen voegde. De twee moesten hun verhaal kwijt; en Jezus

luisterde en begreep. Daarna legt Hij de twee uit hoe de geschiedenis van God

met ons eruit ziet; hoe wat er door o.a. profeten geschreven werd op Hem

betrekking had; hoe zijn menswording een leven

voor-en-in-God-en-medemens mogelijk had gemaakt. En dat over

de beperkingen als kwaad en dood heen.                                                               

Wellicht dat in toekomstige geloofsgesprekken iets dergelijke gebeurt, uitgaande

van onze levenservaringen en beleving, in aandacht en respect voor elkaar en

lerend van elkaars inbreng. Onze ervaringen getoetst worden aan wat de

apostelen en generaties na hen ons over Jezus en zijn Goede

Tijding (Evangelie) hebben doorgegeven waarbij we kunnen groeien in besef dat

we elkaar nodig hebben samen onderweg weg naar onze bestemming. Open

voor wat Gods Geest ieder van ons en als gemeenschap van gelovigen via

deze gesprekken moge leren.                                                                                  
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Op te merken valt nog dat Jezus aan tafel het initiatief neemt, brood neemt, het

breekt en uitdeelt. Daarin en aan zijn uitleg van de bijbel herkennen de

leerlingen Jezus als de verrezen Heer. Overtuigd en bemoedigd keren ze naar

Jeruzalem terug en delen elkaars ervaringen: de verrezen Heer te

hebben ‘gezien’. En wij, wij zijn hier op dit ogenblik samen en hebben geluisterd

naar Gods Woord in de H. Schrift. We gaan verder met het breken van het

Brood, zoals Hij dat ons heeft voorgedaan. Mogen wij Hem daarin herkennen en

erkennen. Wij maken deel uit van zijn Pasen. Mogen we in onze geteisterde

wereld getuigen van ons geloof: wij hebben de Heer gezien=ervaren. Kwaad en

dood zijn overwonnen. Amen 
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