Nijswiller,5-10 Wahlwiller Lezingen: Habakuk 1,2-3. 2,2-4; 2 Timothels 1, 6-8.13; Lucas 17, 5-10.
OVERWEGING.

Beste mensen, Erkenning, gezien, gehoord en gewaardeerd worden zijn in onze tijd uitermate belangrijk. Veel mensen blijken
zich in onze ingewikkelde samenleving niet erkend, gezien, gehoord en gewaardeerd te voelen. Het stemgedrag tijdens de
komende verkiezingen zou daarmee te maken kunnen hebben. Emoties laaien momenteel overal hoog op bij demonstraties
en protestbijeenkomsten. Ze kunnen escaleren in geweld. Waar vinden we houvast? Vinden we mogelijk houvast in ons
geloof? Godsdienstig gezien is er momenteel ook wel twijfel, zijn er vragen zoals in de 1e lezing van vandaag: ‘Hoe lang moet
ik nog roepen, Heer terwijl Gij maar niet luistert. Hoe lang moet ik de hemel geweld aandoen, terwijl Gij maar geen uitkomst
brengt. Familieleden van joodse gijzelaars, moslims in Gaza, christelijke families in Oekraine zullen de klachten uit de
lezingen van vandaag herkennen: ‘Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert. Hoelang moet ik de
hemel nog geweld aandoen, terwijl Gij maar geen uitkomst brengt? Waarom laat Gij ons onrecht lijden, en ziet Gij die ellende
maar aan? Desondanks zijn van mensen die in ellende leven op TV uitingen te zien van geloof en hoop, bv. van moslims die
vertrouwen in God (Allah) die hen zal redden en binnenvoeren in het paradijs. Moedeloze Oekrainers die desondanks zeggen:
en toch zullen we ons door het kwaad niet klein laten krijgen. In die laatste richting ligt het antwoord van God, de Heer volgens
de le lezing uit de profeet Habakuk (605 voor Christus. De Babylonische koning Nebukadnessar is de baas): Al blijft de
vervulling van verlangen en visioen uit: ‘Geef het wachten niet op, want komen doet het beslist’ en ‘de rechtvaardige blijft
leven door zijn trouw’. De H. Paulus heeft het over zijn 1e Tessalonicenzenbrief over ‘het uithouden in hoop’ (1
Tessalonicenzen 1,3). Hoop doet leven. In beroerde tijden kunnen mensen, klaarblijkelijk niet nalaten toch te blijven hopen dat
het allemaal anders kan dan we nu meemaken. Het is het uitgangspunt dat men naar nieuwe, positieve wegen blijven zoeken.
Dat vraagt geloof en moed. ‘Heer, geef ons meer geloof’
vragen de leerlingen die hun wankelmoedigheid ervaren. Ze waren in hun geloof in Jezus maar een klein groepje dissidenten,
volgelingen van ‘een man die sprak met gezag'. Dat in tegenstelling met hun eigen religieuze overheid. De leerlingen leefden
in een hen vijandige wereld. Dan heb ze het wel eens te kwaad, komt de twijfel boven. ‘Heer, geef ons meer geloof’, vragen
ze. En wij? We leven momenteel niet in de gemakkelijkste omstandigheden al hebben mensen in gebieden
van oorlog en geweld het veel erger dan wij. Er is ook bij ons dreiging en onzekerheid, ondanks dat de economie op het
moment nog goed draait. Het materiéle is echter niet het enige waarvan wij leven. Aandacht, gezien, gehoord, erkend, en
gewaardeerd worden zijn de andere kanten van de materiéle medaille. Is onze om zichzelf heen draaiende samenleving wel
bereid en in staat om noodzakelijke aandacht en zorg aan iedereen te besteden? Is onze tijd daarvoor de zeer ‘ik-gericht’?
Profeet Habakuk en evangelist Lucas zetten een stap naar buiten, naar God en leggen klachten en vragen aan God voor? En
God geeft aanwijzingen: houdt vol, houdt goede moed, bewaar je geloof in nederigheid als mensen die doen wat ze moeten
doen. We zijn hier bij elkaar om te luisteren naar Gods Woord in mensentaal, samen
te bidden, het Christusbrood met elkaar te delen. Dit samenzijn moge voor ons tegelijk bemoediging en uitnodiging zijn om
goede mensen te zijn met aandacht zorg en liefde voor elkaar. Die maken onze kleine en grote wereld in Godsnaam beter.
Laten we bidden dat we het daarbij uit mogen houden. Amen
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